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Ontmoeting en Inspiratie 2023 - 2024 
 

Met blijdschap biedt de Commissie Ontmoeting en Inspiratie van de Heinose 
kerken u het programmaboekje voor het seizoen 2023 - 2024 aan. 
Ook dit jaar is er weer een ruim en veelzijdig aanbod van onderwerpen en 
activiteiten, die allemaal op een of andere manier te maken hebben met 
zingeving, spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling. Sommige onderwerpen 
staan dicht bij geloof en kerk-zijn, andere gaan over de wereld om ons heen en 
hoe we daarin onze positie bepalen. 
 
We doen dat in dit programma samen met anderen, meestal dorpsgenoten, 
vaak leden van onze plaatselijke kerken. Vandaar het woord Ontmoeting. 
Maar iedereen is welkom, ook mensen die niet tot onze kerken horen of er 
wat verder vanaf staan. 
 
We hebben weer een keur van mensen die de activiteiten ontwikkelen en 
begeleiden, inleidingen houden en het gesprek op gang brengen. Zo leidt de 
Ontmoeting tot Inspiratie.  
  
Veel plezier met het bekijken van dit boekje. Geef u als dat kan, snel op voor 
de activiteiten van uw keuze. Dan weten wij welke programmaonderdelen 
door kunnen gaan en kunnen we verder met de organisatie. 
Later in het jaar alsnog aanschuiven is trouwens wel mogelijk, in het kerkblad 
komt regelmatig een update en een herinnering. 
  
Onderdelen van het programma zijn gratis of er wordt een kleine bijdrage 
gevraagd voor koffie of thee. Reiskosten, maaltijden onderweg of 
materiaalkosten zijn voor eigen rekening. Is dat een probleem, dan weet de 
commissie meestal wel een oplossing. 
  
De Commissie Ontmoeting en Inspiratie 
 

Ds. Hans van Solkema 

Fieke van Bruinessen  
Kees Lozeman 
René Luijpen 
Tineke Sietsma 
Gidion van Tongeren  
Leo Können  
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1 Filosofie 
 

‘Het geeft te denken…’ 
Leven geeft te denken en verwondering is het 
begin daarvan. Verwondering neemt afstand 
van vanzelfsprekendheid. Het filosofisch 
denken vraagt waarom de dingen zijn zoals ze 
zijn en wat de zin en betekenis van dit alles is. 
Filosofie zoekt wijsheid en alle wijsheid begint 
bij verwondering. 
 

In vier avonden behandelen we telkens een 
ander thema. De avonden zijn afzonderlijk van 
elkaar te volgen. De thema’s zijn: 
 

Zijn en Bewustzijn: in welke relatie staan 
beiden tot elkaar? 
 

Materie en Geest: hoe materieel is de geest en 
hoe geestelijk de materie? Over bestaan en 

betekenis en hun onderlinge betrekking. 
 

Ik en de Ander, de Ander en Ik: de begrenzing en de ontsluiting van het 
bestaan. 
 

De Werkelijkheid en de Mogelijkheid van God. 
 

Voor het bijwonen van deze avonden is geen voorkennis vereist. Aan de orde 
komen inzichten van Plato, Aristoteles, Aquino, Kant en Levinas. 

data woensdag 20 sept, 18 okt, 15 nov en 13 dec 2023 

tijd 20.00 – 22.00 uur 

locatie ‘t Kerkhuus 

begeleiding Joop Butti 

kosten € 5,- + vrijwillige bijdrage voor koffie of thee 

contactpersoon Rob Kruisdijk (rob.kruisdijk@gmail.com)  
06-3637 4677 

 

 

mailto:ob.kruisdijk@gmail.com


5 
 

2 Godenschemering 
 
Eeuwenlang is het voor de mens de gewoonste zaak geweest om te geloven in 
een of meer goden. Of liever: om te geloven dat er een ‘bezielde’ wereld 
bestaat, een wereld waarin bomen en rivieren, bergen en 
natuurverschijnselen openbaringen zijn van grote en minder grote goden en 
machten. Op een gegeven moment heeft dat magische geloof plaats gemaakt 
voor het geloof in een god die zich dan wel of niet in een menselijke gestalte 
openbaart. 
 
Die god (of God) ontwikkelde zich door de eeuwen heen en werd steeds 
humaner. Dan doet zich een volstrekt nieuw fenomeen voor: het wegsterven 
van het geloof terwijl toch de zoektocht naar die Ene onverminderd doorgaat. 
Over dit verschijnsel schreef Daniël de Waele een buitengewoon boeiend 
boek: Godenschemering. De geschiedenis van ons geloof in God.  
 
Rond dit boek komen we een paar avonden bij elkaar. U hoeft het niet aan te 
schaffen, dat komt wel als u er dieper kennis mee wilt maken. Wel zou u 
eventueel Deel 30 uit de reeks “Elementaire Deeltjes” kunnen kopen, getiteld 
“God” en geschreven door John Bowker.  
 
We beginnen met vier bijeenkomsten van anderhalf uur. Ik geef de voorkeur 
aan 09.30 tot 11.00 uur, maar als u liever ’s avonds komt moet u dat even 
laten weten.  

  

data dinsdag 3, 17, 31 oktober en 14 november 2023 

tijd 09.30 - 11.00 uur of 19.30 - 21.00 uur in overleg 

locatie ‘t Kerkhuus 

begeleiding ds. Ferry Buitink 

kosten vrijwillige bijdrage voor koffie of thee 

contactpersoon ds. Ferry Buitink, 06-4420 7564 
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3 Rondom de Bijbel 
 
Over de Bijbel raak je nooit uitgepraat. Ook al is de Bijbel geschreven in een 
totaal andere tijd als de onze, toch gaat het over levensthema’s die ook voor 
ons nog dezelfde zijn. Denk aan: rouw, verdriet, geluk, lot, wijsheid, jaloezie, 
haat, liefde enz. …   
  
Bij elke bijeenkomst is een Bijbelverhaal het uitgangspunt. We kiezen verhalen 
waarin we onze eigen levens kunnen herkennen. Na een korte toelichting 
volgt vooral het gesprek met elkaar. We spreken met elkaar over belevingen, 
ervaringen, vragen en verwachtingen met betrekking tot geloof en de zin van 
het leven. Dat alles in een ongedwongen sfeer waarbij er ook gelachen mag 
worden. Kennis van de Bijbel is geen noodzaak. U hoeft zelfs geen lid van de 
kerk te zijn. Wie zich in het gesprek mengt, merkt dat hij/zij anderen iets te 
bieden heeft. Vaak blijken mensen verrassende kanten te hebben ook als ze 
geen grote praters zijn.   

Voor wie is het bedoeld? Voor 
iedereen: de een wil z’n eigen 
geloof verdiepen, de ander wil na 
een periode van onverschilligheid 
het geloof nieuw leven inblazen. 
Een derde voelt zich als gelovige 
alleen staan en wil graag met 
anderen in gesprek komen. 
Kortom, deelnemers zijn mensen 
die hun geloof willen verkennen.  
 

data woensdag 11 okt, 8 nov, 13 dec 2023 en 10 jan,  
14 feb en 13 mrt 2024 

tijd 10.00 uur 

locatie ‘t Kerkhuus 

begeleiding ds. Hans van Solkema 

kosten vrijwillige bijdrage voor koffie of thee 
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4 Liederen van Huub Oosterhuis 
 
Die mij droeg op adelaarsvleugels……. 
 
Op eerste paasdag 2023 overleed de bekende dichter van religieuze liederen Huub 
Oosterhuis. Zijn teksten zijn voor veel mensen van grote betekenis. Daarover gaat het 
op deze ochtenden, steeds aan de hand van een thema zoals vertrouwen, dromen, 
verlangen. 
 

De deelnemers worden uitgenodigd 
om bij dit thema een gedicht of lied 
van Huub Oosterhuis te kiezen dat 
hen bijzonder aanspreekt. We 
wisselen uit wat ons hierin inspireert, 
zonder daarover in discussie te gaan. 
De teksten die op muziek zijn gezet, 
kunnen we ook aan elkaar laten 
horen of samen zingen. Op de eerste 
ochtend staat het thema “HOOP” 
centraal.  
 

Na twee ochtenden kijken we samen of we hiermee verder gaan. 
 
 
 
 
 
 

data donderdag 12 oktober en 2 november 2023 

tijd 10.00 – 11.45 uur 

locatie ‘t Kerkhuus 

kosten vrijwillige bijdrage voor koffie of thee 

contactpersoon Anneke Kanis 06-1216 1909 
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5 Stiltewandeling 
 
Zondag 29 oktober is het weer de dag van “de stilte”.  

  
Het woord stilte roept bij mensen 
verschillende gedachten, beelden en 
gevoelens op.  
Ook dit jaar gaan we voor de kerkdienst 
met elkaar wandelen. We lopen samen, 
maar zonder te praten. We horen de 
vogels, de wind, misschien regen, onze 
voeten door de bladeren… we laten het 
stil worden binnenin ons.  
  
Stilte is van niemand, zij is van ons 
allemaal. Stilte verbindt ons met elkaar, 
met de aarde, met onszelf ongeacht 
cultuur, religie of politieke overtuiging.  
 
Opgave verplicht.  
Maximaal 15 deelnemers. 
 
 
 

 
 

 

datum zondag 29 oktober 2023 

tijd  8.30 uur  

locatie  Vertrek vanaf het parochiecentrum  

begeleiding  Fieke van Bruinessen 

kosten  geen  

contactpersoon Fieke van Bruinessen 06-4995 4927 
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6 Persoonlijke ontwikkeling vanuit de Bijbel 
 
Vraag Wikipedia wat persoonlijke ontwikkeling is en je krijgt het volgende antwoord:  
 
“Het gebied van de persoonlijke ontwikkeling betreft alles rondom de ontwikkeling van 
het zelfbewustzijn, de identiteit, het eigen talent en potentieel, het vergroten van de 
kwaliteit van het leven en het realiseren van dromen en aspiraties. Persoonlijke 
ontwikkeling vindt in het hele leven plaats.”  
 
Bijbels gesproken zou je kunnen zeggen dat je wordt wie je ten diepste bent, dat je 
wordt zoals je bedoeld bent. De Bijbel kan daarom een prima leidraad zijn voor je 
persoonlijke ontwikkeling. Vaak lezen we de Bijbel als een soort van 
geschiedenisboek, maar je kunt de verhalen ook lezen als symbolische verhalen over 
menselijke ontwikkeling. Neem bijvoorbeeld de verhaallijn die zit in de uittocht 
(exodus) van het Hebreeuwse volk. Die uittocht bestaat uit drie delen:  
  

• Hun slavenbestaan in Egypte;  
• Het ingrijpende groeiproces dat ze doormaken 

tijdens hun tocht door de woestijn;  
• Hun aankomst en verblijf in Kanaän, het 

beloofde land.  
  

Deze drie onderdelen corresponderen volledig met de drie ontwikkelingsfases in een 
mensenleven! Je zult verrast zijn over de vele Bijbelverhalen die regelrecht te maken 
hebben met je eigen leven en groeiproces. Vind je het leuk om je door deze verhalen 
op die manier te laten uitdagen en ben je niet bang om te werken aan jezelf dan is 
deze cursus iets voor jou. Iedereen is welkom, maar ik denk met name aan de wat 
jongere mensen. Daarom kiezen we de data in overleg.  
  

data 3 bijeenkomsten, in overleg, start oktober 

tijd in overleg 

locatie ‘t Kerkhuus 

begeleiding ds. Hans van Solkema 

kosten vrijwillige bijdrage voor koffie of thee 
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7 Meditatie-dag 
 
Inmiddels is het al een lange traditie geworden: een meditatie-dag verzorgd door 
boeddhistisch lerares Jotika Hermsen en dominee Hans van Solkema. We laten ons 
inspireren door Boeddha en Jezus. Iedereen is welkom. Inwoners van Heino, maar ook 
mensen vanuit de wijde omtrek. 
 
De bijeenkomst heeft een thema, maar op dit moment is het thema nog niet bekend. 
Ervaring met meditatie is wel handig, maar niet per se nodig. 
 
De deelnemers moeten zelf hun lunch meenemen, een kussen en eventueel een 
omslagdoek. Daarnaast komen warme sokken ook van pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

datum zaterdag 4 november 2023 

tijd 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur) – 16.00 uur 

locatie Parochiecentrum RK kerk (ingang via de Paalweg) 

begeleiding ds. Hans van Solkema en Jotika Hermsen 

kosten € 10,- voor o.a. zaalhuur, koffie of thee 
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8 Intuïtief schilderen 
 
 Schilderen van binnen naar buiten… of van buiten naar binnen.  
  
Onder leiding van Rie Horstman en met behulp van schildermateriaal gaan we met 
elkaar twee avonden bezig met het maken van een schilderij. Al schilderend ontdek je 
wat je bezig houdt, bezielt. Een gebeurtenis in je leven, een tekst of een enkel woord 
kan je soms zo raken, dat er geen woorden zijn om uit te leggen wat je voelt. Door te 
schilderen lukt dat soms wel, door een kleur, vorm of een beweging van een kwast, 
ineens borrelt misschien naar boven wat er diep in je leeft. Dat te kunnen uiten op 
doek is een wonderlijke ervaring.  

  
We gaan vanuit ons gevoel aan het 
werk en kijken wat er gebeurt. 
Voor deze avonden is geen 
schilder- of tekenervaring nodig.  
 
Maximum aantal deelnemers 15. 
Opgave verplicht.  
 
 
 
 

data woensdag 8 en 22 november 2023 

tijd 19.30 – 21.30 uur 

locatie ‘t Kerkhuus 

begeleiding Rie Horstman 

kosten eigen bijdrage voor materiaal 

contactpersoon Tineke Sietsma  06-4614 0464 
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9 Mantra zingen 
 
Wat betekent mantra? Het begrip ‘mantra’, een samensmelting van de woorden 
‘manasah’ (geest) en ‘tra’ (bevrijding), komt uit het Sanskriet en kan worden gezien als 
een gedicht met een helende kracht. Simpel samengevat in andere woorden: 
“Bevrijding van het denken”.  
 

 Je hoeft voor het zingen van mantra’s geen mooie 
zangstem, talent of zelfs ervaring te hebben. Een 
mantra is een medicijn, gebed en lied in de vorm 
van een pakketje klanken, dat zich op een 
persoonlijke manier zal ontvouwen bij het zingen 
ervan. Door het ritmisch herhalen van een woord 
of spreuk, zul je merken dat het lastig en op een 
zeker moment zelfs onmogelijk wordt om afgeleid 
te worden door de dagelijkse sleur van denken. 
Denk maar eens aan de liederen uit Taizé, die we 
wel eens tijdens een kerkdienst zingen.  
  

Deze avond wordt begeleid door Jolande Gerrits Jans-Willems. Zij organiseert 
regelmatig bij haar thuis mantra-zing-avonden.  Zij zegt hierover:  
  
 “We zingen vanuit ons hart mantra’s voor onszelf en de wereld om ons heen. Door de 
trilling van het zingen kunnen blokkades in beweging komen en zelfs verdwijnen. We 
verbinden ons op een mooie manier met elkaar tijdens dit zingen.”  

 

 

datum donderdag 9 november 2023  

tijd  20.00 uur – 21.30 uur  

locatie  Woolthuisweg 19, Heino  

begeleiding  Jolande Gerrits Jans-Willems 

kosten  € 5,- 

contactpersoon Tineke Sietsma 06-4614 0464 
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10 Indrukken uit Centraal Azië 
 
Wat stellen wij ons voor bij landen als Oezbekistan, Tadzjikistan, Kirgizië en  
Kazachstan. Hoe zien het landschap, de steden en dorpen er uit. Welke mensen leven 
er en onder welke politieke, economische en godsdienstige omstandigheden? Zijn het 
ontwikkelingslanden?                                                                                              
 
In deze bijeenkomst krijgen de 
deelnemers hiervan zeker geen 
compleet beeld; daarvoor is het 
gebied veel te groot en te 
verschillend.  
 
Wel worden indrukken 
doorgegeven, ondersteund met 
veel beelden, van een rondreis 
vanuit de Oezbeekse hoofdstad 
Tasjkent via de zijderoutestad 
Samarkand naar Tadzjikistan met 
zijn glamour en armoede. Vandaar 
naar Kirgizië met zijn hooggebergte. Tenslotte wordt nog een uitstapje gemaakt naar 
Kazachstan.                                      
  
De beelden zijn gemaakt en de indrukken zijn opgedaan tijdens het verblijf van een 
maand in de regio in april van 2023.  
  

datum donderdag 23 november 2023 

ijd  19.30 – 21.30 uur  

locatie  ‘t Kerkhuus  

begeleiding  Jan Riepma  

kosten  vrijwillige bijdrage voor koffie of thee  

contactpersoon Fieke van Bruinessen 06-4995 4927 
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11 Mijn beschermengel 
 

Hans Stolp zegt in een van zijn boeken: ”Er is iemand die 
altijd bij ons is en die van ons houdt, wat we ook doen en 
wat we ook zeggen: onze beschermengel”. Of jij dit ook zo 
ervaart, weten we natuurlijk niet, maar we zijn wel 
benieuwd naar het beeld dat jij van jouw beschermengel, 
engelbewaarder hebt. 
En nu komt de vraag: Voor de Vriendendienst van 10 
december hebben we jouw inbreng nodig. Het thema 
wordt: Mijn ‘beschermengel’. Voorganger is ds. Lieke van 
Houte. 
Wil je voor 25 november een foto insturen met een 
afbeelding van jouw ‘beschermengel’? Dit kan een foto 
zijn van een beeld of van een schilderij. Het kan ook een 
persoon of een personificatie zijn van jouw 
beschermengel. 
Daarbij een korte tekst (max 4 regels, mag ook minder) 
met uitleg, waarom je deze specifieke engel hebt 
ingestuurd. 
 

Voorwaarde: de foto moet scherp zijn! 
De foto moet geprojecteerd kunnen worden op een groot 
scherm. Afhankelijk van het aantal inzendingen, maken we 
mogelijk een selectie. Foto insturen naar 
tinekesietsma@gmail.com. 
 

Mocht je het leuk vinden om deze vriendendienst mee te organiseren, wil je dit dan 
ook aan ons doorgeven? 

datum vriendendienst zondag 10 december 2023 

tijd voor 25 november 2023 foto insturen 

locatie Nicolaaskerk 

begeleiding Tineke Sietsma en ds. Lieke van Houte 

kosten geen 

contactpersoon Tineke Sietsma 06-4614 0464 
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12 Joodse mystiek 
 
Als je spreekt over de joodse mystiek valt al gauw 
de naam van Friedrich Weinreb. Hij is een 
fascinerend figuur, door velen bejubeld, maar ook 
weggezet als charlatan. Zijn oorlogsverleden is 
omstreden. Toch is het de moeite waard om kennis te 
nemen van zijn werk.   
  
In het boek 'Ik die verborgen ben' leest Friedrich 
Weinreb het Bijbelboek Esther. Aan de hand van Esther 
neemt hij de lezer mee naar de wereld van de joodse 
mystiek en Talmoedische overleveringen.   
  
De naam Esther betekent ‘Ik zal mij verbergen’. Die 
naam geeft aan hoe God aanwezig is in de wereld en in 
een mensenleven. God gaat mee met de mens, maar laat zich niet zien. De mens voelt 
zich verbannen. Het boek Esther spreekt over God terwijl het over Hem zwijgt. Alles in 
het verhaal lijkt toeval, maar het is de verborgen God die zijn stempel drukt.   
  
Achter de specifieke woorden, de opmerkelijke gebeurtenissen en de vele 
ogenschijnlijke details in het verhaal gaan diepere betekenissen schuil. Weinreb delft 
ze op en toont de lezer een bemoedigende en hoopgevende boodschap. Wie inzicht 
krijgt in Esther, krijgt inzicht in het leven.  
  
We duiken samen in de (joodse) mystiek door het lezen en bespreken van dit 
boeiende boek.   
 

data donderdag 11 jan, 15 feb, 14 mrt en 18 apr 2024 

tijd 20.00 uur 

locatie ‘t Kerkhuus 

begeleiding ds. Hans van Solkema 

kosten vrijwillige bijdrage voor koffie of thee 
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13 Ontspullen 
 

Wie herkent het niet? Je weet zeker dat je 
ergens nog een dingetje moet hebben. Op 
zoek naar dat dingetje kom je heel veel 
andere dingetjes tegen, maar niet dat ene 
dingetje waar je naar op zoek bent.  
  

Wie herkent het niet? In jouw 
eenpersoonshuishouden weet je alles 
precies te vinden, maar voordat je ergens 
bij kan moet je wel veel spulletjes 
verplaatsen. Of wat je in een 

meerpersoonshuishouden wil. De een wil overzicht, ruimte en rust, en de ander wil 
veel bewaren omdat het nog wel eens makkelijk is.  
  

We gaan een avond ervaringen en meningen delen over het nut van (ont)spullen en 
tips uitwisselen die kunnen helpen bij het maken van keuzes hierin.  
  

Waar kan het deze avond over gaan?  
• Wat een rol speelt bij de keuze bewaren of wegdoen  
• De voordelen van ontspullen  
• De waarde van dingen  
• Bewustwording van je koopgedrag   
• Wat is goed opruimen? Alle (kast)ruimte benutten of juist veel wegdoen?  

Wat kan je verwachten? Een openingsact, voorbeelden van ‘spullen’, anekdotes, tips, 
een open gesprek en positieve energie. We verwachten dat iedereen na een leuke 
avond inspiratie heeft opgedaan om ook met andere ogen naar zijn eigen bezit te 
kijken. 

datum dinsdag 23 januari 2024 

tijd 19.30 – 22.00 uur 

locatie ‘t Kerkhuus 

begeleiding Paul Verschuur en Fieke van Bruinessen 

kosten vrijwilige bijdrage koffie of thee 

contactpersoon Fieke van Bruinessen 06-4995 4927 
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14 Koken vanuit de boeddhistische traditie 
 
Na de keukens verkend te hebben van het jodendom, de oosters orthodoxe kerk, de 
kloosterkeuken, is het nu tijd voor de oosterse keuken. Kenmerkend voor de 
boeddhistische keuken (hoewel niet overal) is het vegetarische karakter. Wij laten ons 
verrassen met bijzondere recepten. We horen over de betekenis ervan en zullen 
ontdekken dat je in een vegetarische keuken het vlees niet mist.    

  
De ingrediënten worden 
van tevoren gekocht. Na 
binnenkomst worden de 
taken verdeeld en gaan 
we direct aan het werk. 
Natuurlijk moet wat 
wordt gemaakt ook 
worden geproefd en 
gegeten. Daartoe gaan 
we rond 20.00 uur 
gezamenlijk aan tafel.   
  
  

De kookavond wordt gehouden bij ds. Hans van Solkema thuis. Er is plaats voor 15 
deelnemers. Aarzel niet om u op te geven (ook als u al een keer eerder hebt  
meegedaan).  
. 
 

datum donderdag 1 februari 2024 

tijd 17.30 – 22.00 uur 

locatie ten huize ds. Hans van Solkema 

begeleiding ds. Hans van Solkema 

kosten verrekening van de ingrediënten 
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15 Mijn dagen met Morrie 
 
‘Een oude man, een jonge man en de lessen van het leven’  

  
Als professor Morrie Schwartz te horen krijgt 
dat hij niet lang meer te leven heeft, maakt 
hij van de dood zijn laatste studieproject. Hij 
voert elke dinsdag een gesprek met een van 
zijn meest geliefde studenten Mitch Albom. 
Het zijn de laatste colleges van een professor 
over de lessen in het leven. Het gaat over 
thema’s die ons allemaal ter harte gaan: over 
vergeving, over geld, over de angst om ouder 
te worden, over liefde en vriendschap en 
natuurlijk over de dood. Voor mij zit de 
essentie in de zin: “Als ik leer sterven leer ik 
ook te leven”. 
  
Genoeg onderwerpen om met elkaar 2 
avonden door te brengen. Het is fijn als je het 
boek van tevoren gelezen hebt, maar niet 
noodzakelijk.  
  
Boek: Mitch Albom, Mijn dinsdagen met 
Morrie, ISBN 90-414-0528-3. 

  

 

datum  maandag 12 en 26 februari 2024 

tijd  19.30 – 21.30 uur  

locatie  Wolthuisweg 19, Heino 

begeleiding  Tineke Sietsma 

kosten  geen  

contactpersoon Tineke Sietsma 06-4614 0464 
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16 Ervaring, in geen taal te vatten 
 
Het onzichtbare van het geloof wordt vormgegeven in de muziek.  
 
Dr. Hanna Rijken, theoloog en musicus, neemt ons een avond mee in de wereld van de 
kerkmuziek. Haar boodschap: muziek brengt ons dichter bij het onuitsprekelijke in 
onze religieuze beleving en voegt daardoor iets wezenlijk toe aan de woorden, zoals 
die van de Bijbel en van onze gebeden.  
 
Naast bijvoorbeeld de middeleeuwse liederen van 
Hildegard van Bingen, is haar inspiratiebron 
vooral de Engelse kathedrale koormuziek. Zang 
en orgelspel op hoog niveau, teksten uit de hele 
geschiedenis van de christenheid tot heden toe, 
prachtige muziek van de 16e eeuw tot vandaag.  
 
Hanna Rijken heeft hier onderzoek naar gedaan, 
maar ook onderzoek naar de praktijk en beleving 
van kerkmuziek in een breed scala van 
Nederlandse kerken en kerkelijke stromingen.  
Zij vertelt dit en laat het ons zien, horen en 
beleven.  
 
De avond wordt gehouden in de Nicolaaskerk, waar apparatuur hiervoor aanwezig is, 
maar ook het prachtige orgel, en -zo is het streven- een klein koor. 
Voor deze avond nodigen de kerken in Heino ook belangstellenden uit de wijde 
omgeving uit. 

datum woensdag 14 februari 2024 

tijd 20.00 uur 

locatie Nicolaaskerk 

begeleiding Hanna Rijken 

kosten geen 

Contactpersoon René Luijpen 06-2753 6638 
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17 Labyrint lopen voor kinderen 
 
Op zoek naar een stil kamertje  
  
Deze workshop is bedoeld voor 4, 5 en 6-jarigen. Zij gaan spelenderwijs kennismaken 
met het labyrint en de betekenis ervan.   
  

We beginnen met een verhaal. Het verhaal 
over Vlinder en Slak. Vlinder ziet dat Slak een 
huisje heeft. Het is er altijd en heel dichtbij. 
Het zorgt er ook voor dat Slak nooit verdwalen 
kan. Dat wil Vlinder ook. Ze gaat op zoek. Maar 
hoe ze ook zoekt er is nergens een huisje te 
vinden. Dan vraagt Vlinder Slak om hulp. Slak 
kan namelijk heel goed nadenken, hij kruipt 
dan in zijn huisje. Het is er rustig en stil. Het 
duurt wel even… maar Slak komt altijd weer 
tevoorschijn met een goed idee!  
  

 
Hoe zou dat huisje van Slak er eigenlijk uitzien van binnen? Is daar misschien een 
kamertje waar het heel stil is? Is daar een plekje waar je heel goed dingen kan 
bedenken? Jullie mogen vast wel een kijkje komen nemen. Wel heel stil zijn hoor! Slak 
slaapt… 
 
Opgave verplicht. Maximaal 7 kinderen. 
 

datum woensdag 28 februari 2024  

tijd  13.30 – 15.00 uur  

locatie  ‘t Kerkhuus  

begeleiding  Dienke Nijeboer  

kosten  geen 

contactpersoon Dienke Nijeboer (dienkenijeboer1@hotmail.com) 
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18 Labyrint lopen 
 
Het labyrint is een eeuwenoud symbool, dat je op heel veel plaatsen in de wereld 
aantreft. Bijvoorbeeld in de kathedraal van Chartres waar een afbeelding van een 
labyrint in de vloer is verwerkt.  

De spiraalvorm is misschien wel het 
bekendste beeld voor een levensweg, de 
weg die naar binnen leidt, naar een punt 
van ommekeer waarvandaan je de weg 
naar buiten in tegengestelde richting loopt. 
Binnen de christelijke traditie wordt het 
labyrint beschouwd als een manier om een 
spirituele weg op een fysieke manier af te 
leggen. Je levensweg en ook de weg van je 
geloof kun je beschouwen als een weg die 
niet in een rechte lijn loopt maar die 
allerlei bochten en kronkels maakt.  
 

Op die weg vind je geluk, verdriet, pijn en 
plezier. Je krijgt onderweg nieuwe inzichten, doet nieuwe ervaringen op waardoor je 
opnieuw gaat zoeken naar de weg die je te gaan hebt. Tot je bij de bron, het geheim, 
je bestemming bent. Van daaruit kun je ervaringen meenemen naar buiten en delen.  
 

Naast informatie en het delen van ervaringen gaan we het labyrint zelf lopen en 
ervaren hoe dit voor ons is.  
 

Opgave verplicht. Maximaal 8 deelnemers.  
 

datum donderdag 29 februari 2024  

tijd  19.30 – 21.30 uur  

locatie  ‘t Kerkhuus  

begeleiding  Aukje Kuipers en Dienke Nijeboer  

kosten  vrijwillige bijdrage voor koffie of thee  

contactpersoon Aukje Kuipers 06-2062 7549 
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19 Schoonmaken van de kerk 
 
Het programma van Ontmoeting en Inspiratie is zo opgezet dat er aandacht is voor het 
hoofd, het hart en de handen. Het schoonmaken van onze kerken (de Katholieke en de 
Protestantse) is zo’n klus waarbij we vele handen kunnen gebruiken.  
 
Natuurlijk wordt er gewerkt, maar het is ook een gezellige vorm van ontmoeting.  De 
kosters zorgen ervoor dat er wat lekkers bij de koffie is. Ook zorgen zij ervoor dat de 
benodigde materialen klaar staan. Iedereen kan meedoen: jong of oud, man of vrouw: 
schoonmaken kunnen we allemaal. 
 
Geef aan voor welke kerk u zich opgeeft. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

datum 
woensdag 6 maart 2024, 
voor zowel de Nicolaaskerk als  
de OLV ten Hemelopneming 

tijd vanaf 9.00 uur 

contactpersoon voor Nicolaaskerk: Bert van Wifferen 06-3010 0285 
voor OLV: Gidion van Tongeren 06-2848 8180 
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20 Workshop: God in de supermarkt 
 
Boodschappen doen is niet altijd makkelijk. Je gaat naar de supermarkt en vraagt je af: 
Wat eten we vandaag? Kies je biologische boontjes uit Egypte, of de gewone boontjes 
uit Nederland, een hamburger of een sojaburger. En, wat betekent dat gekke 
keurmerk precies? Je maakt heel veel keuzes waarbij afwegingen gemaakt worden 
tussen: lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de 
producent. Wat hierbij meespeelt is waar wij bewogen over zijn en waar is God 
bewogen over? Zijn we bewogen over dezelfde dingen?  
 

 
Alfred Slomp begeleidt deze avond. 
Hij is zorgcoördinator in het 
onderwijs. We gaan met elkaar onze 
keuzes verkennen, argumenten 
begrijpen en dit verbinden met een 
helder ethisch kader. Het belooft 
een inspirerende en interactieve 
workshop te worden, zonder een 
opgeheven vinger en met humor! 
  
 
  

datum donderdag 7 maart 2024  

tijd  19.30 – 21.30 uur  

locatie  ’t Kerkhuus  

begeleiding  Alfred  Slomp  

kosten  € 5,- en vrijwillige bijdrage voor koffie of thee  

contactpersoon Fieke van Bruinessen 06-4995 4927 
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21 Ik zeg u: Gij zijt Petrus 
 
Ik zeg u: Gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn 
kerk bouwen. Met deze woorden stelde Jezus zijn leerling 
Simon Petrus aan het hoofd van de kerk 
(Matteüs 16). De Paus is volgens de leer der RK Kerk de 
rechtstreekse opvolger van Petrus en daardoor Christus’ 
plaatsbekleder op aarde. Hij is de hoogste bestuurder en 
de hoogste leraar van de Kerk en heeft het laatste woord. 
Hierin gesteund door de belofte van Jezus dat hij de kerk de Geest zal zenden die de 
volle waarheid brengt (Johannes 16). Maar het heeft ruim 1000 jaar geduurd voor de 
Paus de leider van de christenheid werd, en dan nog alleen in het Westen. 
 
De kerk, en met haar het Pausschap kent een veelbewogen geschiedenis, met vele ups 
en downs. En na 1517 viel de westerse christenheid uiteen in een veelheid van kerken. 
Vaak hebben Pausen geprobeerd macht uit te oefenen over vorsten, met weinig 
succes. Vaker nog hebben vorsten geprobeerd de kerk in hun eigen rijk in een ijzeren 
greep te houden, meestal met succes. Gidion van Tongeren en René Luijpen vertellen 
in drie avonden over pausdom en pausen met als motto het aloude gezegde dat in 
Rome alles een mysterie is, maar niets een geheim. Aan de orde komen: 
 
Eerste avond: De geschiedenis van de pausen in vogelvlucht. Hoe wordt een paus 
gekozen en hoe geheim is een conclaaf. De lijst van 266 Pausen: hoe oud waren en 
werden ze, hoe lang regeerden ze, enz. 
Tweede avond: Grote Pausen. Obscure Pausen en tegen-Pausen. Goede Pausen. 
Derde avond: De Renaissance Pausen en de Pausen uit de Reformatietijd. De moderne 
Pausen. 

data maandag 18 en 25 maart en 8 april 2024 

tijd 19.30 – 21.30 uur   

locatie Parochiecentrum 

begeleiding Gidion van Tongeren en René Luijpen 

kosten vrijwillige bijdrage voor koffie of thee 

contactpersoon Gidion van Tongeren 06-2848 8180 
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22 Workshop liturgisch bloemschikken 
 
Wat is liturgisch bloemschikken?  
Bij het liturgisch bloemschikken 
wordt de essentie van een  
Bijbelgedeelte weergegeven door 
bewust gebruik te maken van 
christelijke kleurensymboliek, 
bepaalde bloemen, vormen en 
materialen.  
 
Dit is dan ook een mooie, 
indirecte manier om met het 
geloof bezig te zijn. In deze 
workshop ga je een liturgische 
bloemschikking maken die past bij 
Pasen. Tijdens deze workshop 
krijg je het een en ander 
uitgelegd.   
 
Daarna kunnen we een eigen 
schikking maken voor Pasen... en er thuis van genieten. 
 
Opgave verplicht. Maximaal 16 deelnemers. 
 

datum donderdag 21 maart 2024  

tijd  19.30 – 21.30 uur   

locatie  ‘t Kerkhuus  

begeleiding  Ingrid Elsof + werkgroep liturgisch bloemschikken  

kosten   € 25,- voor de materialen, koffie en thee  

contactpersoon Jannie Korsuize 06-1086 9066 
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23 Missie zending in de moderne tijd 
 
Daarop hoorde ik de stem van de Heer: `Wie zal Ik zenden, wie zal gaan in onze naam?' 
Ik antwoordde: `Hier ben ik, zend mij.’ 
 
Is er in de hyper-individualistische en populistische tijd nog interesse in hulp aan de 
Derde Wereld vanuit een persoonlijke geloofsovertuiging? Zoals vroeger de missie 
(RK) en de zending (PC)? En zo ja, helpt dat geloof je dan, persoonlijk en misschien ook 
zakelijk? 
 

Jouke Schat, diaken in de RK kerk en 
opgegroeid in Raalte, komt hierover 
vertellen. Hij en zijn vrouw Cécile, die 
arts is, begonnen aan het eind van 
hun carrière een medisch project in 
het West-Afrikaanse land Togo. Het 
werd al snel een groter succes dan ze 
zelf hadden gedacht. Dat was op zich 
ook weer een uitdaging. 
 
Wie zich op deze (interactieve) lezing 
wil voorbereiden, leze en overdenke 
misschien eerst Jesaja 6. En neemt 
daarna een kijkje op de website 
www.kinderhulp-togo.nl 

datum maandag 15 april 2024 

tijd 19.30 – 21.30 uur 

locatie Parochiecentrum Heino 

begeleiding Jouke en Cécile Schat 

kosten vrijwillige bijdrage voor koffie of thee 

Contactpersoon René Luijpen 06-2753 6638 
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24 Kerk op stap: klooster Aduard en Bourtange 
 
Elk jaar maken we vanuit de kerken in Heino een 
reis: kerk op stap. Dit keer voert de bestemming ons 
naar het noorden van het land en wel naar 
Groningen. Daar ligt in Aduard een prachtige 
kloosterkerk met museum. In deze kerk worden ook 
nog diensten gehouden. Uiteraard zullen wij een 
dienst bezoeken.  
 
Daarna is er volop gelegenheid om het 
kloostercomplex te verkennen. Na de lunch trekken 
we verder naar het vestingstadje Bourtange. We 
krijgen in het stadje een rondleiding en horen onder 
andere over het kerkelijk leven (protestants en 
joods) binnen de muren van de vesting.  
  

Op de terugweg genieten we van een uitgebreid diner, want ook de inwendige mens 
moet aan z’n trekken komen. Als er genoeg deelnemers zijn proberen we te reizen 
met een bus. Of dat zo is, hoort u later.   
  
Programma  
 

07.30 uur vertrek per bus vanaf ‘t Kerkhuus  
09.30 uur aankomst in Aduard  
10.00 uur Kerkdienst in de kloosterkerk, koffie na afloop  
12.30 uur lunch  
14.00 uur bezoek met gids aan het vestingstadje Bourtange   
16.30 uur terugreis, onderweg diner 21.30 uur aankomst in Heino   
  

datum zondag 21 april 2024 

tijd 07.30 – 21.30 uur 

locatie vertrek vanuit ‘t Kerkhuus 

begeleiding ds. Hans van Solkema 

kosten € 80,- voor de busreis, maaltijden en entrees 
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Opgaveformulier voor uzelf als herinnering 
 
Ik heb/wij hebben ons op opgegeven voor de volgende activiteiten: 
 
nr omschrijving     persoon 1  persoon 2 
 
___ __________________________________________       ☐        ☐ 
      
___ __________________________________________       ☐        ☐ 
      
___ __________________________________________       ☐        ☐ 
      
___ __________________________________________       ☐        ☐ 
      
___ __________________________________________       ☐        ☐ 
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Opgaveformulier om in te leveren 
 
Ik geef (wij geven) ons op voor de volgende activiteiten: 
 
nr omschrijving     persoon 1  persoon 2 
 
___ __________________________________________       ☐        ☐ 
      
___ __________________________________________       ☐        ☐ 
      
___ __________________________________________       ☐        ☐ 
      
___ __________________________________________       ☐        ☐ 
      
___ __________________________________________       ☐        ☐ 
      
Gegevens Persoon 1 
Naam  :   
Adres  :  
telefoon  : 
e-mail  : 
 
Gegevens Persoon 2 
Naam  :   
Adres  :  
telefoon  : 
e-mail  : 
 
  
Dit formulier kunt u in de brievenbus doen van ’t Kerkhuus (Canadastraat 2) of van het 
parochiesecretariaat (Canadastraat 26).  
 
U kunt zich ook digitaal opgeven: per mail (ontmoetingeninspiratie@pknheino.nl) of 
via het opgaveformulier op de website www.protestantsegemeenteheino.nl 

 
Let op! Na uw opgave mag u ervan uitgaan dat de activiteit waarvoor u zich hebt 
ingeschreven doorgaat en dat u daarvoor bent geplaatst. Alleen als een activiteit niet 
doorgaat of als er te veel aanmeldingen zijn, ontvangt u van ons daarover bericht.  

 
Graag zo spoedig mogelijk aanmelden!  

mailto:ontmoetingeninspiratie@pknheino.nl
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